Zangdienst 28 september 2025 - Grote Kerk Dalfsen, 19.00 uur - Thema: Op weg gaan
Organisten / pianisten: Wim van Lenthe en Bert Bootsma

Lied = uit het Liedboek / Hh = Hemelhoog / ELB = Evangelische Liedbundel / Opw. = Opwekking
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Orgelspel / pianospel
1. Welkom en gebed

2. Zingen: Lied 885: 1,2

Groot is uw trouw o Heer

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,

Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer,

groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

3. Zingen: Hh 418 God wijst mij een weg
Refrein:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis

Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

4. Zingen: Lied 51 b Create in me + Ned.
Create in me a clean heart, oh God,

and renew a right spirit within me.

Create in me a clean heart, oh God,

and renew a right spirit within me.

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me

Restore unto me the joy of Thy salvation

And renew a right spirit within me.

Bewerk in mij een rein hart, o God,

en vernieuw uw Geest, diep in mij.

Bewerk in mij een rein hart, o God,

en vernieuw uw Geest, diep in mij.

Verwijder mij niet van uw aanwezigheid

en neem niet van mij weg uw heilige Geest.
Herstel diep in mij de vreugd van uw genade
en vernieuw uw Geest diep in mij.

Create in me a clean heart, oh God,

and renew a right spirit within me.

Create in me a clean heart, oh God,

and renew a right spirit within me.

Cast me not away from Thy presence, oh Lord
And take not Thy holy spirit from me

Restore unto me the joy of Thy salvation

And renew a right spirit within me.

Bewerk in mij een rein hart, o God,

en vernieuw uw Geest, diep in mij.

Bewerk in mij een rein hart, o God,

en vernieuw uw Geest, diep in mij.

Verwijder mij niet van uw aanwezigheid

en neem niet van mij weg uw heilige Geest.
Herstel diep in mij de vreugd van uw genade
en vernieuw uw Geest diep in mij.

5. Bijbellezing: Psalm 27:11-14 en Hebr.12:2a

6. Zingen: Lied 675: 1,2 Geest van hierboven
Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen -1-



al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

7. Zingen: Lied 221: 1,2,3

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft —

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

8. Zingen: Opw. 789 Lopen op het water
U leert me lopen op het water,
de oceaan is wijds en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam,
mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.

En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam,
mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Oh...

Instrumentaal

Geest van God leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

Geest van God leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,

te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,

want ik ben in uw nabijheid.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam,
mijn ziel vindt rust,

want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Oh...

9. Gedicht

10. Kinderlied: Hh 305 lk volg de Heer
Ik volg de Heer, (ik volg de Heer)
Want Hij is goed (want Hij is goed)
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij is overal (Hij is overal)

de Herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land).

Dan loopt Hij voor  (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)

en neemt ons mee (en neemt ons mee).
Het is soms zwaar, maar toch okee!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)

Of een beer die bromt (of een beer die bromt).
De Herder kijkt (de Herder kijkt)

wat of er komt (wat of er komt).

Hij is als een muur  (Hij is als een muur)
rondom ons heen (rondom ons heen)

Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen! -2-



11. Collecte — orgel / piano

QR-code collecte Myanmar | QR-code collecte kerk

via St. Open Doors

12. Zingen: Lied 218: 1,2,3,4,5
Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U — o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

13. Dankgebed

14. Zingen: ELB 413: 1,2,3,4
Lichtstad met uw paarlen poorten
Lichtstad met uw paar’len poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,

waar zij rusten van hun werken

bij de springende fontein.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paar’len poorten
in het nieuw Jeruzalem.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,

daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

15. Slotwoord

16. Zingen: Lied 423: 1,2,3 Nu wij uiteengaan
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:

Ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:

Ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
Ga met uw licht voor hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
Vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!

Vaya con Dios en a Dieu!

17. Zegenbede

18. Slotzang: Lied 425 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dag,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Koffie, thee, limonade: Welkom!

Volgende ‘zangdienst’ is een Sing-in op
zondagmiddag 2 november 16.30 uur -3-



